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Verslag fietsweekend naar Hamont 2022

Ook dit jaar kozen wij voor de formule van op zaterdag een langere rit te maken met een omweg
naar onze bestemming. Hamont in Limburg was voor de 2 opeenvolgende keer onze bestemming.
Wij waren zo tevreden over hotel Hooghuys, dat we dit nog eens wilden overdoen.

Op zaterdag 20 augustus stonden wij om 9:30 uur op de kerkplaats met 12 fietsers en een
volgwagen

Yves Michiels stelde voor de zoveelste keer zijn lichte vrachtwagen ter beschikking om onze bagage
en bevoorrading te vervoeren en eventueel dienst te doen als noodhulp bij technisch defect, als
chauffeur konden we alweer rekenen op de diensten van Lu Steurs

De weersomstandigheden waren perfect, niet zo heet als de vorige dagen, omdat het die nacht flink
geregend had, was er wat afkoeling geweest en vooral de wind zat helemaal mee om dit ritje van om
en bij de 135 km af te haspelen.

De eerste afspraak met Lu was in Baarle-Nassau na 53 km, alwaar wij op een parking langs de weg
rustig onze krentenbollen en bananen konden nuttigen.

Eerst was er wat schrik dat wij niet zouden doorkunnen wegens de passage van de Vuelta, maar die
bleek pas een dag later daar door te komen, en zo reden we waarschijnlijk een stukje parcours van
de ronde van Spanje in Nederland (?)

Onze volgende halte was na 93 km aan de abdij van Postel waar Lu ons stond op te wachten, de
volgende lading bananen, koeken en suikerwafels werd aangesproken en er werd beslist van met zijn
allen een Postel te gaan drinken in Gasthof den Beiaard aan de abdij zelf

Niet 1 maar 2 Postels kapten wij binnen en er werd aan de tafel gezegd van vanaf daar naar Hamont
wat rustiger te fietsen.

Blijkbaar was dat een misverstand, want de overige 40 km werd gereden aan een gemiddelde
snelheid die hoger lag dan 33 km /uur. Postel bleek dus goede brandstof te zijn !

Even na 15 uur kwamen wij op onze bestemming aan, Peter de hoteluitbater stond ons al op te
wachten en na het opbergen van de fietsen werd er beslist van alvorens ons te gaan verfrissen nog
eerst iets te drinken op het zonnige terras van de taverne aan de overzijde

Na een méér dan verdiende douche konden wij gaan aperitieven, iedereen nam een cocktail van het
huis en omstreeks 19 uur schoven wij aan tafel voor een meer dan voortreffelijk 3 gangen
gastronomisch diner.

Net zoals vorig jaar stond op het menu als voorgerecht een slaatje met kaaskroket en 3 soorten kaas,
als hoofdgerecht was er deze keer een stoofpotje van everzwijn met groenten en kroketten en het
lekker dessert was een lekker ijskreem met rode vruchten en slagroom.

Het was dus beslist de moeite om voor een tweede keer hier te verblijven, we vallen in herhaling als
we schrijven dat dit overheerlijk en waarachtig helemaal niet duur was , zeker voor de deelnemers
die slechts 60 euro betaalden voor overnachting met ontbijt en dit lekker avondmaal waarbij de
drank volledig op kosten was van de club.

De meesten gingen nog een stapje in de Limburgse wereld gezet en zo belanden wij terug in Café Bar
den Teut waar wij nu langer konden blijven dan vorig jaar, de keet ging deze keer niet meer
verplicht dicht om 1 uur wegens dat virusje.

Zondagmorgen om 08:30 uur werden wij aan de ontbijttafel verwacht, waar de vrouw des huizes ons
stond op te wachten met een rijkelijk ontbijt , voor zij die trek hadden in een eitje met ham werd dit
a la minute gebakken gevolgd door een platte kaasje met vruchten



Na het afrekenen door de secretaris werden de fietsen van stal gehaald en reden wij omstreeks 10
uur Hamont uit richting Wommelgem met nog even zoals vorig jaar (voor zij die er toen niet bij
waren) een ommetje langs “fietsen door de bomen”

De rit zou ongeveer net geen 100km bedragen met 2 stopplaatsens, de eerste aan de Blauwe Kei en
een 2% aan molen van 't veld in Geel

We zullen in de toekomst die molen anders bekijken als wij daar nog eens in de buurt komen, vanaf
nu is dit de “schijtersmolen”, redenen genoeg om hem zo te noemen, het wc-papier en de keukenrol
werden daar door meerdere aangesproken.

De rit was deze keer niet zonder zonder problemen, na 12 km reden we een straat in met een
niveauverschil van het wegdek en daar reed Stijn zowel voor als achteraan lek. Maar dat was nog niet
alles ,want beide binnenbanden werden vervangen door blijkbaar 2 exemplaren met een
fabricagefout, het kostte hem dus 4 binnenbandjes en evenveel bommetjes.

Nog een vlekje op de rit was een val van Yves (onze voorzitter) die even in aanraking kwam met het
wegdek toen er plots geremd werd voor een verkeerslicht dat voor ons pas op het allerlaatste
moment zichtbaar was. (de kans is groot dat we daar vorig jaar door het rood reden !)

Omstreeks 14 uur kwamen we aan in Wommelgem, en aangezien ons lokaal den Klauwaert gesloten
was weken we uit naar het zonnige terras van het Brieleke waar we afsluiter nog enkele pintjes
dronken

Het was toch weer bijzonder plezant

Waar we allemaal fietsten kan je hieronder terugvinden
Het parcours van de Heenrit
Het parcours van de Terugrit

De genomen foto’s van dit geslaagde weekend zijn te bekijken op onze website

Met oprechte dank aan :

Yves Michiels voor het alweer gratis ter beschikking stellen van zijn bestelwagen
Lu Steurs voor de perfecte bevoorrading en ondersteuning

Stijn Domen voor de uitstippeling van de heenrit

lemand die gewoon alles regelde zoals aankopen, boeking en betalingen + terugrit
En vooral alle deelnemers voor de gezelligheid en samenhorigheid.


https://www.strava.com/activities/7675595580
https://www.strava.com/activities/7675595140
https://photos.app.goo.gl/XkhVTmSFvfbotEvG6

