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Verslag Jaarlijkse uitstap met de bus op 22/08/2015 

 

Na enig overleg werd er beslist van dit jaar onze jaarlijkse uitstap met de daarbij 

horende rit te laten doorgaan in West Vlaanderen, meer bepaald met als bestemming Wulpen.                                                 

Wulpen is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van de 

kustgemeente Koksijde. De keuze was vooral beïnvloed door de ervaring van Carl met de horeca van 

de streek en de kennis van goede fietswegen van Yves Provost. 2 jokers die we optimaal konden 

inzetten om er een succes van te maken. 

Zoals het jaar voordien was de samenkomst voorzien in de vroege morgen op de parking van de 

Kandonk op het laar, daar werd nog voor 7 uur begonnen met de fietsen in de camion van Jobart te 

steken, netjes beschermd door een aantal verhuisdekens. Alles verliep vlot en iets na 7 uur werd er 

op de bus gestapt, de nodige dranken staken in een 7-tal frigoboxen dus alles bij de hand om er een 

geslaagde trip van te maken. De busreis verliep optimaal, er was door het goede weer , al wel veel 

verkeer richting kust, maar het verliep toch nog vlot, zodat we nog voor 9 uur konden uitstappen  aan  

het dorstige hart in Wulpen. 

 

Daar werden we aan tafel verwacht voor een stevig ontbijt met daarbij zelfs spek met eieren, het 

ontbijt moest de innerlijke mens versterken om er een 90 km met de fiets tegenaan te kunnen.              

Vanuit het dorstige hart maakten we met de bus nog een korte verplaatsing naar de sportterreinen 

van Oostduinkerke, waar er een omkleedruimte voorzien was helemaal voor ons alleen.                 

Om 10:30 uur werd er vertrokken richting Diksmuide met enkele omwegentjes door Oostduinkerke 

en Nieuwpoort, kwestie van eens een hoge duin op te rijden en de zee en de haven van Nieuwpoort 

te zien, waar het wel enorm druk was wegens het schitterende weer.  Vanuit Nieuwpoort reden wij 

met 17 fietsers naar Diksmuide door bijna onafgebroken de Ijzer te volgen.  Op een parking in de 

schaduw van de Ijzertoren stond  Lu Steurs met de camion voor zij die er nood aan hadden, van 

bevoorrading te voorzien. Na een oponthoud van een minuutje of 10 werd er verder gereden, na 

enkele kilometer was er de enige lekke band van de hele rit, maar zonder veel erg, we reden nu 

richting Westvleteren, meer bepaald naar de site van café In de Vrede, het café waar men de trappist 

van Westvleteren serveert, gelegen in de schaduw van de St.Sixtus abdij ! Het oponthoud daar 

duurde dus wel wat langer, dit om ons de gelegenheid te geven om er 2 te drinken van dit lekkere 

bier, slechts 2 permitteerden zich 2 stuks 

Westvleteren 12, ze reden daarna ook veel 

sneller , goe poejer dus ;) Carl was echter 

aan een rustpauze toe en zou tot de 

volgende stop in de buurt van Veurne 

terug meerijden. (kwatongen beweren dat 

hij daar water heeft gedronken i.p.v. bier) 

Na het bezoekje aan dit zonovergoten 

terras vervolgden we onze rit richting 

Veurne, daar hadden we dus nog een korte 

stop , pikten Carl terug op en vervolgden 

we onze weg richting eindpunt 

Oostduinkerke waar we op nog geen 

kilometer van het sportpark nog plaats vonden op het drukke en zonnige terras van  



Estaminet De Peerdevisscher  vlakbij het Nationaal visserijmuseum waar sommigen                               

'N Paardevisscher' dronken, dit is een bruin bier van hoge gisting dat door brouwerij Strubbe wordt 

gebrouwen en dat alleen te verkrijgen is deze  Estaminet. 

 

 
 

 

Na 2 consumpties reden we naar het sportcomplex waar we ons konden opfrissen met een heerlijke 

en welverdiende douche nadat we de fietsen terug in bewaring gegeven hadden in de vrachtwagen 

van Bart. Daar werd er afscheid genomen van Yves die naar Nieuwpoort vertrok met vele dank voor 

de prachtig uitgestippelde rit . Na het douchen werd er nog een terrasje gedaan aan de sporthal 

alwaar onze reisgezellen, de niet fietsers ons kwamen vervoegen, zij hadden ongetwijfeld ook van 

een mooie dag kunnen genieten want dit was misschien wel één van de meest zonnige dagen van de 

hele zomer. Als iedereen opgefrist was en zijn tas met fietskledij in de bus had gezet wandelden  we 

met zijn allen terug naar Wulpen langs een weg die los door de plaatselijke golf liep ( Golf ter Hille)                                   

Met dit uitzonderlijke weer had de uitbater van “het dorstige hart” voorzien dat we ons avondmaal 

konden nuttigen op het tuinterras.  

 

 

 

 

 

 

Dit was alweer een schot in de roos, want het eten was lekker, zowel het stoofvlees met frietjes als 

de schartongfilets met puree, en ze bleven maar aanrukken, er was voor iedereen méér dan genoeg. 

Omstreeks 20:45 stapten we terug in de bus en reden we richting Wommelgem, uiteraard werd er 

onderweg nog menig pintje gekraakt en was er ambiance genoeg.     



Er kwam een einde aan deze gezellige en geslaagde dagreis omstreeks 22:30 uur aan de kandonk, 

waar een aantal deelnemers nog een pintje bleven drinken, sommige 2, sommige 3 en enkele véél 

méér. 

Gegevens van de rit 

Deelnemers : 17 

Kilometers : 90 

Snelheid : 26,km/uur 

Stops  onderweg: 4 

Aantal gedronken pinten : ? (véél) 

Met dank aan : Alle deelnemers , maar speciaal aan Bart voor de vrachtwagen, Lu Steurs voor het 

besturen ervan, Yves Provost voor de enig mooie rit, onze sponsor voor de bus en iedereen die zijn 

steentje heeft bijgedragen voor het slagen van dit evenement. 

De secretaris 

Jan 


