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Net zoals vorig jaar werd er beslist van onze rit te combineren met een overnachting, deze
keer zou het de streek rond Oudenaarde worden.

Oudenaarde is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De stad ligt 30 km ten
zuiden van Gent , maar we zouden niet de kortste afstand nemen om naar daar te rijden.

De rittenplanners Eddy , Stijn en Stenne planden een serieus ommetje via Geraardsbergen.
Dit met de bedoeling om als echte flandriens de muur van Geraardsbergen te beklimmen met
zo mogelijk nog een aantal hellingen in de buurt.

Deze keer had onze Eddy de rit verkend tot Geraardsbergen, de twee anderen maakten de rit
compleet om vanaf de muur in Geraardsbergen naar Oudenaarde een route te vinden.

De rit zelf vertrok deze keer netjes op tijd omdat nu wel iedereen op de afgesproken plaats
aanwezig was op het voorgestelde tijdstip namelijk 9:15u verzamelen om een kwartiertje
later te vertrekken. We vertrokken vertrokken met 17 fietsers nadat alle bagage in de
camionette van Stay Cool werd geladen, deze werd alweer bemand door de Lu die ons zou
trachten 3 maal op te wachten om ons van wat eten en drinken te kunnen voorzien.

De weg ging via Boom - Willebroek - Londerzeel -Steenhuffel - Opwijk — Affligem om ergens
in de buurt van Denderleeuw de Dender op te zoeken waar we langs de oevers van deze
rivier tot in Geraardsbergen te fietsen.
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Nu liep niet alles van een leien dakje, wat onze rittenplanners niet konden voorzien waren
omstandigheden zoals afgesloten straten voor buurtfeesten en ja we moesten zelfs een aantal
kilometers rondrijden wegens een wielerwedstrijd.

Blijkbaar was heel vlaanderen dat weekend bezig met iets te organiseren, tja wat doet ne
mens het weekend voor de scholen terug beginnen.....feesten zeker ?

De afspraken met de volgwagen verliepen deze keer formidabel fantastisch, de Lu stond
telkens netjes op de afgesproken plaats , een eerste maal in Opwijk, waar we ons konden
bevoorraden met drank (water met of zonder energy poeder) en cake, bananen, suikerwafels
tot zelfs zuurtjes.

Een tweede bevoorrading was voorzien net na de beklimming van de muur in
Geraardsbergen, waar iedereen tot boven geraakte zonder af te stappen, al kwam bij
sommigen het voorwiel een paar keer van de grond. In ieder geval een enorme belevenis van
dit eens omhoog te rijden, helemaal van beneden aan de dender via de Veste tot aan de
kapel op de top van de muur. Er werd op de top een groepsfoto gemaakt en wat uitgeblazen
om een stukje af te dalen naar de parking waar Lu ons stond op te wachten.
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Vandaar bracht het parcours nog langs diverse hellingen, maar eerst een flinke afdaling na
de muur om dan verder te rijden via Reke - Brakel —Maarkedal naar de uiteindelijke
bestemming met dus oa de eikenberg en nog andere hellingen waar het voor ons allen een
beetje afzien was omdat we al meer dan 100km in de benen hadden.

Onze laatste helling bracht na de beklimming een beklijvende afdaling, waar op het einde één
onzer leden op zijn fietscomputer wou zien hoe hard er gereden was in de afdaling, even
onoplettend en bam er werd in een wiel gereden met een val als gevolg.

Gelukkig niets aan de mannekes maar we een kapot achterwiel bij Jorrit, zodat we Lu
moesten opbellen om hem te komen depanneren, de anderen reden door omdat het geen 10
km meer was tot het eindpunt.

Aangekomen op de markt in Oudenaarde deden we ons tegoed aan een oververdiende
verfrissing in de vorm van een glas bier en nog één en nog één.

Ondertussen was Lu en de 2 ongeluksvogels ook aangekomen en werd er ingetrokken in het
prachtig hotel “"Steenhuyse”


https://www.steenhuyse.be/

Na een verkwikkende douche of badje dronken we nog een aperitief op het terras om tegen
19 uur ons naar een italiaans restaurant Colosseo te begeven waar Stenne voor ons
gereserveerd had.

Nadien werd er nog langs de kermis geparadeerd om uiteindelijk in één van de weinige cafés
“Adriaen Brouwer” op de markt terecht te komen.

Voor sommigen werd het daar laat of moeten we zeggen vroeg (in de ochtend)

Maar om 9 uur moesten we ontbijten en reden er een 8 tal terug met de fiets naar
wommelgem. Maar dan wel een kortere weg (via Lokeren en Sint Niklaas)

Zij kwamen om 14 uur aan de kandonk.

De anderen bleven nog in Oudenaarde en kwamen tegen een uur of 4 in de namiddag ook
aan de kandonk , maar dan wel met de bus.

Kortom het was een prachtig fietsweekend met alles erop en eraan.

Dit overtreffen zal moeilijk worden, en het weer (voor de insiders) dat was jannekesweer

Hierbij het parcours van de heenrit 127km


http://www.resto.com/colosseo/index.cfm?langue=NL
https://connect.garmin.com/modern/activity/2984695778

